Onze Voorzitter had weer eens één van zijn betere momenten. We waren net aan het bekomen van een
verduiveld lastige Dieselrit, en Hij had zichzelf tegoed gedaan aan een moment van glorie door uw
dienaar in de laatste kilometer vanop kop zomaar los uit de wielen te rijden (sterven is nu eenmaal uw
dienaars sterkere kant in tegenstelling tot hard fietsen). Uw dienaar hing als een schotelvod over de
tafel te recupereren, tot wij opgeschrikt werden door een traditioneel raadselachtige uitspraak van onze
Voorzitter hemzelve, met de woorden :

“Tineke, als ik uw lijf had, ik zou d’er niet kunnen vanblijven "

Wij gaan daar niets méér achter zoeken dan nodig, ieder woord van het citaat heeft gewoon zijn eigen
belang. Blijft het feit dat hiermede ook dnze aandacht getrokken werd op wat we al zo goed kenden,
namelijk wat Tineke toonde, en we al een tijdje niet meer gezien hadden.

“Godverd, Seed’n, da Tineke... moest ik dat ne keer... weette, soms peize ‘k ik da’k er verliefd op
ben...” — de Berre had altijd volgehouden dat hij nog nooit een vrouw (noch een man) in zijn leven
bekend had, om het in bijbelse termen uit te drukken.

“Berre, jongen, bij u zit dat tussen uw benen, maar echte verliefdheid zit tussen d’oren...”, zei
Seed’n, pas op dat moment beseffend wat dat voor hem mocht betekenen met zijn twee flappen
aan weerskanten van zijne kop.

“Ja, zeg, ik voel toch wel wat dat ik voel, zekers ?!” — de Berre schartte nerveus aan zijn...

“Ja,” onderbrak Seed’n, “maar ge peist niet wat dat ge moét peizen !”
Wat dat dan ook moge wezen, had hij er bij gedacht, maar had zich ingehouden toen Hans op
het toneel verscheen. ‘k Moet zien dat we Tineke hier niet wegjagen ook, hé, had Seed’n gedacht.

Zover echter reikten onze Voorzitter zijn gedachten niet, of toch niet op dat moment. Toen Hans op het
toneel verscheen, werd het wel even spannend.

“Ik kom nog maar om de twee weken,” had Tineke dan plots gevat geantwoord op des Voorzitter’s
uitschuiver.

Courage, volgende zondag is het zover.
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